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Albanié:
de verborgen
Balkan-schat

Prachtige bergen, schilderachtige stadjes én lange
zandstranden. Albanié was lang een verborgen schat, maar
het is de hoogste tijd om alle hoogtepunten, inclusief de
sprankelende hoofdstad Tirana, te verkennen.

Hoewel Albanié - je zou het niet verwachten - een % A
stuk kleiner is dan Nederland (met een oppervlakte e SR " SHER !
van 28.000 km2), heeft het een afwisselend land-

schap. Je vindt majestueuze Albanese Alpen in
het noorden, zonovergoten stranden en idyllische
kustplaatsjes in het zuiden, historische steden en
daarnaast de moderne bruisende hoofdstad Tirana;
allemaal op slechts een paar uur rijden van elkaar.
Poli Loman, landspecialist van TravellingAlbania,
woont al meer dan 25 jaar in Nederland, maar is
geboren en getogen in Albanié, en ze komt er nog
graag en vaak. Loman kent haar geboorteland op
haar duimpje. ‘Albanié heeft echt alles. Dus het is
voor elke reiziger geschikt om te bezoeken: als
solo-reiziger, stel of als familie. Of je nou van natuur,
avontuur, strand of cultuur houdt. ledereen die er is

geweest, is aangenaam verrast. Er is relatief weinig
over Albanié bekend, dus mensen weten vaak niet
goed wat ze kunnen verwachten. Dat maakt het des
te leuker natuurlijk als ze uiteindelijk zelf zien wat
voor moois er allemaal te ontdekken is.’

‘ledereen die in
Albanié is geweest, is
aangenaam verrast’

tekst Yvette Bax, fotografie Loek van Doorn




Ook de reiziger die

van natuur en rust

houdt, komt aan zijn
trekken

Tolkien-achtig

‘Albanié is eigenlijk het beste van veel landen in een’,
zegt Loman trots. ‘Je hebt bergen van wel 2700 meter
hoog in het noorden, waar je heerlijk kunt hiken. Met
schattige bergdorpjes als Theth en Valbone, die je naar
het Zwitserland van vijftig jaar geleden brengen. Je
hebt Tolkien-achtige landschappen bij het Komani-
meer en bij de Shala-rivier vind je fjorden die Noors
aandoen. West-Albanié aan de Adriatische kust heeft
weer iets van Italié weg - met pijnbomen en lange
zandstranden. Midden-Albanié en vooral het minder
bekende Dumrea heeft een prachtig glooiend heuvel-
landschap en zou zo een tweede Toscane kunnen zijn.
In zuidelijk Albanié zijn er prachtige rotsachtige
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JE KUNT PRACHTIG WANDELEN EN WILD KAMPEREN BIJ LAKE BOVILLA,
TWINTIG KILOMETER BUITEN TIRANA.

stranden en idyllische baaien, met helder azuurblauw
water van de lonische zee. De eilanden van Ksamil, met
witte stranden, worden ook wel de Bora-Bora eilanden
genoemd. Vooral oostelijk Albanié is nog ongerept.
Daar vind je het uitgestrekte meer van Ohrid - dat
we met Noord-Macedonié delen -, de vogelrijke
Prespa-meren en het Morava-gebergte. Ideaal voor
de reiziger die wil wandelen in de natuur en zo min
mogelijk andere toeristen tegen wil komen.’

Nieuwe hotspot

Naast de diversiteit van het landschap, is er binnen
vier uur rijden ook nog een wisseling van klimaat; van
mediterraan- naar landklimaat. Maar wat Albanié
écht uniek en bijzonder maakt volgens Poli - al zegt
ze het zelf - is de vriendelijkheid en gastvrijheid van
de mensen. ‘Die geven je het gevoel dat je thuiskomt.
En altijd welkom bent.’

Of Albanié de nieuwe hotspot is? Poli glimlacht en
bevestigt het vol vertrouwen. ‘Hoe meer mensen over
Albanié horen, des te populairder het zal worden. Je
hoeft ook helemaal niet ver te reizen voor je vakantie;
op slechts 2,5 uur vliegen van Nederland ligt een
land dat alles heeft, en dat ook nog eens ontzettend
betaalbaar is en daardoor toegankelijk voor reizigers
met verschillende budgetten.’

Vijf hotspots volgens Albanié-expert Poli Loman:

1. ‘Berat is de mooiste stad, met authentieke huizen
in Ottomaanse stijl, kleine kronkelstraatjes, het fort
boven op de heuvel en de vele kleine kerken, die
samen de ziel van Albanié weergeven.’

2. ‘Het Komani-meer. lk herinner me hoe overweldigd
ik was de eerste keer dat ik het zag, en die magie is
nooit verdwenen. Een boottocht door de fjorden is een
ervaring die je niet mag missen.’

3. ‘Maak een boottocht langs de zuidelijke kust, met
een stop bij de Piraten Grot, waar het water ongekend
helderblauw is. Als je daar zwemt, is het net of je in een
sprookje bent beland.’

4. 'De zonsondergang in Ksamil is fantastisch, maar
ik adviseer wel om die te bekijken buiten het
hoogseizoen. In april, mei, september en oktober kun
je genieten van het strand zonder de drukte.’

5. ‘De Osumi Kloof, met zijn negen watervallen in het
voor- en najaar, staat op de vijfde plek. Ga onder de
‘liefdeswaterval’ staan en ontvang de zegen van
Moeder Natuur. Of ga er avontuurlijk raften.’

Transavia vliegt twee keer per week naar Tirana
vanaf Amsterdam Airport.
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Stad van contrasten

Plan als je naar Albanié gaat zeker een of twee
dagen Tirana in. Vier tips:

Duik in de geschiedenis Tirana heeft veel
musea die je een dieper inzicht geven in de
geschiedenis. Bezoek House of Leaves of Bunkart
2 om Albanié beter te begrijpen.

Kasteel Het Tirana Kasteel was eens een
fort, maar is nu een uitgaansgebied. Met goede
restaurants en leuke souvenirwinkels.

Uitzicht op de stad Neem de kabelbaan naar het
Dajti-gebergte en je wordt getrakteerd op adem-
benemende uitzichten over Tirana.

Wijk Blloku Sluit je bezoek aan Tirana af in de
hippe wijk Blloku, waar stijlvolle bars en een
bruisend nachtleven op je wachten.

Gewoon perfect geregeld met
de Jong Intra Vakanties.

Via de Jong Intra Vakanties boek je je
vakantie naar Albanié. Geniet van een
zonvakantie, stedentrip Tirana of rondreis
vol cultuur, avontuur en culinaire hotspots.
Ga naar www.dejongintra.nl/albanie
en droom alvast weg.
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